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EEN CADEAU VOOR JABALI

Iris is naar Afrika verhuisd. Ze heeft een vriend die Jabali heet. Samen maken
ze speelgoed en muziek. Maar Jabali is boos omdat hij denkt dat Iris hem heeft
uitgelachen.

Mokkend zit Iris bij de schuur. Ze voelt zich ontzettend eenzaam en verdrietig.

Ze bestudeert haar fiets en de bout die is gebroken.

‘Papa zal woedend zijn’ zegt Iris hardop.

Iris zoekt tussen de rommel onder het afdak, naar een nieuwe bout of iets anders
waarmee ze haar fiets kan repareren. Dan valt haar oog op een verfblik. Het blik
zit vol met roestige bouten, moeren, schroeven en spijkers. Iris schuift een doos
opzij om bij het blik te komen. Dan valt er een wiel van boven en stuitert naast
haar op de grond.

‘Waar komt dat nou vandaan?’ vraagt Iris zich af, terwijl ze naar boven kijkt. Aan
een haak in de muur hangt een tweede wiel. Iris klimt op een stapel hooi, om

het wiel van de haak te nemen. Met de wielen in haar handen staat ze naast haar
kapotte fiets. Ze kijkt naar de fiets en dan naar de wielen.

‘Wacht eens even...

Heel stilletjes sluipt Iris naar de tuin waar Ammi de was ophangt. Iris wil niet
dat haar moeder of haar broertje haar ziet. Als Ammi kijkt, gebaart Iris haar te
volgen. Nieuwsgierig volgt Ammi Iris naar de schuur. Met grote ogen bekijkt ze
wat Iris heeft gebouwd. De achterkant van de vouwfiets zit vastgeklemd aan
ijzeren stangen. Eén van de stangen steekt door de spaken van de twee wielen.
‘Driewieler,” wijst Iris.

Ammi fronst haar wenkbrauwen. Ze heeft nog nooit een driewieler gezien maar
begrijpt heel goed wat Iris heeft gemaakt. Ze wrijft over haar achterhoofd en
knikt goedkeurend.
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‘Come!” zegt ze beslist.
‘Kom, dan papa Jabali maken!’

Iris volgt Ammi. Samen lopen ze naar het Ammi’s huis. Ammi draagt de halve
vouwfiets en Iris neemt de twee wielen mee. Aangekomen in het dorpje, stopt
Ammi bij de schuur. Als ze binnenstapt ziet Iris een grote man die een fiets
repareert.

‘Jabali?’ vraagt Iris voorzichtig.

De grote man schudt zijn hoofd heen en weer.

‘Jabali niet huis,” legt Ammi uit, terwijl ze de halve vouwfiets midden in de schuur
op de grond zet. Ze gebaart Iris de wielen erbij te zetten. Iris haalt uit haar zak
een stuk papier dat ze voorzichtig openvouwt. Ze heeft de tekening voor het
slapen gaan gemaakt. De papa van Jabali bekijkt de tekening en knikt om te laten
zien dat hij precies weet wat Iris bedoelt.

‘Cadeau voor Jabali,” voegt ze er tenslotte nog aan toe.

Als Ammi dat hoort begint ze met haar heupen te wiegen en maakt ze een
klakkend geluid met haar tong. Daarna geeft ze papa Jabali een dikke kus en
loopt naar buiten.

Papa Jabali gaat lachend aan de slag. Vandaag heeft papa Jabali een knecht want
Iris helpt waar ze kan.
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Een paar uur later is de driewieler klaar. Tevreden kijken papa Jabali en Iris

naar het resultaat. Iris stapt voorzichtig op de trappers en schuift op het zadel.
Papa Jabali geeft haar een zetje. Het is wel zwaar trappen en de fiets stuurt best
moeilijk. Maar met een zetje in de rug van papa Jabali lukt het wel.

‘Dankjewel, assante!’ roept ze naar papa Jabali.

Ammi is ook komen kijken. Goedkeurend kijkt ze naar de driewieler en maakt het
klakkende geluid met haar tong. Dan wijst ze in de richting van het bos.

‘Jabali water.’

Vrolijk fietst Iris door het bos.

‘Jabali, Jabalil" roept ze. Even later vindt ze Jabali. Hij draagt twee lege jerrycans.
‘Jabali, kijk!” roept Iris vrolijk. Even doet Jabali net alsof hij Iris niet hoort en
loopt stug door. Maar Iris haalt hem in en stopt pal voor zijn neus. Ze draait zich
uitdagend naar hem toe.

*Jij proberen? You try?’

Nu pas ziet Jabali wat Iris met haar fiets heeft gedaan. Hij is te nieuwsgierig om
nog boos te zijn en zet de jerrycans op de grond. Iris laat zien dat ze op deze fiets
met losse handen kan blijven zitten.

Terwijl ze afstapt herhaalt ze in het Engels; ‘You try?’

Jabali stapt op en begint te trappen. Als hij ziet dat het gaat, geeft hij een ruk
aan het stuur waardoor de fiets een scherpe bocht maakt. Jabali blijft stevig in
het zadel zitten. Joelend fietst hij op Iris af en remt vlak voor haar neus. Met
een grote lach op zijn gezicht biedt hij Iris een lift aan. Samen rijden ze naar

de waterplek en ze laten de jerrycans vol lopen. Ze zetten de volle jerrycans

op de driewieler en fietsen over het pad naar Jabali’s huis. Die holt naar zijn
schuurtje waar hij in de doos met spullen rommelt. Daar vindt hij een leeg
doosje schoensmeer, elastiek en kapotte wasknijpers. Het blik bindt hij vast

op de driewieler en hij gebaart Iris een stukje te fietsen. Zodra de driewieler in
beweging komt, begint de wasknijper tegen de spaken te tikken en ratelt tegen
het blik. Het maakt een prachtig geluid. Jabali neemt de plek van Iris over. Iris
gaat voor op de fiets zitten en pakt haar roze videocamera. Ze richt de lens op
zichzelf en Jabali. Op het geratel van de fiets begint Jabali vrolijk te zingen.
‘Deze videoclip is voor jullie meiden,’ roept Iris naar de camera.

‘Wanneer komen jullie hier naartoe? Het is hier echt geweldig!”
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DE UITVINDERSWEDSTRIJD:

BEDENK SPEELGOED VOOR JABALI

Jabali wil zijn zelfgemaakte speelgoed verkopen op de markt. Met zijn nieuwe

driewieler kan hij veel speelgoed naar de markt

vervoeren. Naast hagedissen, shakers en de
xylofoon kan er nog veel meer speelgoed mee.
Kun jij hem helpen?
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Deze opdracht doe je alleen, in groepjes of klassikaal.

Maak speelgoed van oude spullen.

Bedenk, ontwerp of maak jouw eigen speelgoed van afvalmaterialen voor de
marktkraam van Jabali. Zet een foto of tekening van jouw ontwerp met jouw uitleg op
de website van De Uitvinders. Jabali kan het door jou ontworpen speelgoed dan gaan
verkopen op de markt.

De Uitvinderswedstrijd

Met jouw speelgoed voor Jabali doe je mee aan De Uitvinderswedstrijd.

Dus zet jouw ontwerp op de website van De Uitvinders. De hele wereld kan dan
zien wat jij bedacht hebt. Van Afrika tot Alaska. Iedereen kan stemmen op de beste
uitvindingen. Zorg dat jouw familie en vrienden in elk geval op jouw inzending
stemmen. Wie weet word jij dan wel de winnaar van De Uitvinderswedstrijd!

De Uitvinderswedstrijd: Bedenk speelgoed voor Jabali
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